
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

Advent bij de kerststal 
Na Sinterklaas is het zover: de dozen met kerstspullen mogen weer van zolder. Afgelopen weekend heb ik samen 
met Josué en Dino het grote kerstdorp met de kerststal uit de zolder van de pastorie in Nibbixwoud naar beneden 
gesjouwd. Stof eraf, lampjes testen, beeldjes zoeken die zich natuurlijk weer onder in de doos verstopt hadden, 
huisjes opknappen… En deze dagen ben ik druk bezig om in de Cunerakerk, net als ieder jaar, een heel kerstdorp 
met het kerstverhaal op te bouwen. Het wordt mooi, daar kun je straks echt even bij blijven staan en kijken. 
Heb jij thuis ook een kerststal? Misschien een heel eenvoudige met een paar beeldjes, misschien eentje die al 
jaren meegaat in de familie. 
 
Al die figuren in de kerststal hebben iets te zeggen. Bij de kerststal zien we hoe Maria haar Kindje Jezus in een 
kribbe legt, een simpele voederbak met wat hooi. De Zoon van God komt kwetsbaar en klein op aarde. Zo laat God 
ons zien dat Hij dicht bij gewone mensen wil zijn, bij wie het niet perfect is, bij wie zorgen heeft. God is niet ver 
weg, Hij is dicht bij ons. Misschien herken je de nacht van de herders, met de sterren aan de hemel. Ook in ons 
leven is er soms nacht: verdriet, eenzaamheid, vragen waar je geen antwoord op weet. Juist dan vertelt de 
kerststal dat God in onze duisternis komt. Jezus is het licht dat zacht maar duidelijk blijft branden, ook als het om 
ons heen donker is. Maria die vol vertrouwen “ja” zegt tegen God. Jozef die zijn gezin beschermt en in stilte doet 
wat God van hem vraagt. De herders die als eersten komen kijken, de wijzen die van ver reizen om Jezus te eren. 
In hen mogen wij onszelf herkennen: ieder met zijn eigen verhaal, en toch allemaal welkom bij het Kind. 
Zo is deze adventstijd een tijd van bezinning. Terwijl ik de kerststal opbouw, maak ik het kerstverhaal ook voor 
mezelf persoonlijk. 
 
Staat er bij jou thuis ook een kerststal? Misschien is dit 
een mooi moment om hem bewust neer te zetten. Niet 
alleen als gezellige versiering, maar als een klein hoekje 
waar God iets tegen je wil zeggen, waar jij je eigen 
leven even naast het kerstverhaal kunt leggen. De 
kerststal helpt ons om het geloof opnieuw te proeven 
en door te geven: aan kinderen, kleinkinderen en aan 
iedereen met wie we het delen. Terwijl je de beeldjes 
neerzet, loop je als het ware zelf het verhaal binnen en 
kun je samen even stil worden. 
Graag nodig ik je uit om in de komende dagen de 
kerststal thuis een mooie plaats te geven en ook in 
onze kerken de kerststallen te komen bekijken. Neem 
gerust de kinderen of de buren mee. Mogen we in deze 
adventstijd opnieuw ontdekken hoe nabij en teder 
Gods liefde is, midden in het gewone leven van elke dag.  
 
Hartelijke groeten, Pastoor Alvaro 
 

10 december 2025        Jaargang 9, nummer 45 

Van de pastores… 



Vieringen in het weekend 
 

Dag en 
datum 

Plaats Tijdstip Locatie Viering Voorganger Koor 

Zaterdag 
13-12-2025 
 

Wognum 10:30 Sweelinckhof Woord- en Communieviering H. van Engen  

De Goorn 16:30 Rozenstaete Woord- en Communieviering A. van Straaten Arja Pronk 

Obdam 19:00 kerk Eucharistieviering B. Glorie Entre-Deux 

       

Zondag 
14-12-2025 
 

De Goorn 10:00 kerk Woord- en Communieviering A. van Straaten M. Koning 

Hoogwoud 10:00 kerk Eucharistieviering F. Deen 
Wil Luiken 
Capella 

Nibbixwoud 10:00 kerk Woord- en Communieviering H. van Engen Cantorij 

Ursem 10:00 kerk Eucharistieviering J. Mejia Bavo-koor 

Spanbroek 10:00 kerk Eucharistieviering B. Glorie 
Dames- en 
Herenkoor 

Spierdijk 10:00 kerk Eucharistieviering D. Deltin 
Byzantijns 
ensemble 

 
Vieringen door de weeks 
 

Dag en 
datum 

Plaats Tijdstip Locatie Viering          Voorganger Koor 

Donderdag 
11-12-2025 
 

Obdam 09:00  kapel Eucharistieviering B. Glorie  

Wognum 09:30 kapel Eucharistieviering A. Rodriguez  

Hoogwoud 10:00 kapel Eucharistieviering F. Deen  

Wognum 19:00  kapel Stille Aanbidding   

       

Vrijdag 
12-12-2025 
 

Spierdijk 10.00 De Oever Eucharistieviering D. Deltin  

Obdam 19:00 De Horstenburgh Eucharistieviering B. Glorie  

       

Dinsdag 
16-12-2025 

Nibbixwoud 09:30 kerk Eucharistieviering A. Rodriguez  

       

Woensdag 
17-12-2025 

De Weere 09:30 parochiezaal Eucharistieviering B. Glorie  

De Goorn 16:00 kerk Stille Aanbidding   

De Goorn 16:30 kerk Eucharistieviering A. Rodriguez  

       

 
 
 
 
 

 
Stille aanbidding 

In onze drukke samenleving is het van groot belang om momenten van rust, stilte en bezinning 
te vinden, waarin je God kunt ontmoeten en inspiratie kunt opdoen. In de regio De Waterkant 
bieden wij u momenten aan om op te laden en verder te gaan. Deze momenten zijn een kans 
om al uw zorgen bij God neer te leggen en nieuwe kracht te putten. Onze parochies, de mensen 
die met zoveel inzet actief zijn in onze kerken, de zieken en eenzamen, de nieuwe generaties en 
de toekomst van onze parochies hebben ook onze gebeden nodig. 
 

De kerk staat voor u open!  
 

Vieringen 



De kerk staat open voor een ontmoeting met God, om met Hem te praten en naar Hem te luisteren in de stilte. Het 
Eucharistisch brood ligt uitgestald, kaarsen branden, en de ruimte is warm en stil. U kunt rustig gaan zitten en uw 
zorgen in stilte bij God leggen. Er liggen teksten en gebeden op papier die u kunnen helpen bij uw bezinning. U mag 
als symbool van uw aanwezigheid een kaars aansteken – eenieder heeft zo zijn of haar eigen intenties. 
 

Als u tijdens deze stilte de behoefte voelt om iets te delen, is een pastor het hele uur aanwezig. Iedereen is welkom! 
U kunt zo kort of zo lang blijven als u zelf wilt; zelfs een kwartiertje of vijf minuten met Hem is de moeite waard! 
 
+ De Goorn: 
O.L.V. van de Rozenkrans 

Iedere woensdagmiddag van 16:00 tot 16:30 uur is de kerk open voor stille aanbidding, 
persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. 
 

+ Spierdijk: 
H. Georgius 

Iedere donderdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur is de kerk open voor persoonlijk gebed en 
het opsteken van een kaarsje. 
 

+ Ursem: 
H. Bavo 

Elke donderdagochtend van 09:30-12:00 uur is de kerk geopend voor stil gebed en het 
opsteken van een kaarsje.  
 

+ Wognum: 
H. Hiëronymus 

Iedere donderdagavond is de kapel open van 19:00 uur tot 20:00 uur voor stille aanbidding, 
persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje (Ingang door de zijdeur van de kerk). 

 

 
 
 

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2026 
Beste ouders/verzorgers van kinderen die in groep 4 zitten. 
Een aantal jaar geleden heeft u uw dochter of zoon laten dopen en beloofd uw kind mee te nemen in het 
katholieke geloof.  
Een volgende stap dient zich nu aan: de Eerste Heilige Communie. 
We nodigen u en uw dochter en/of zoon uit om mee te doen aan het traject van de Eerste Heilige Communie.  
 
Er zal een gezamenlijke voorbereiding zijn van communicanten uit verschillende parochies. Welke samenwerkende 
parochies dit zijn, hangt af van het aantal aanmeldingen.  
Het houdt in dat ze zeven keer bij elkaar komen op een doordeweekse middag die vanaf eind januari 2026 begint 
om 15 uur tot 16.15/16.30 uur. Elke bijeenkomst wordt er een hoofdstuk uit het Communieproject ‘Blijft dit doen’ 
behandeld. Er komen diverse werkvormen aan bod, zoals tekenen, knutselen, praten en af en toe huiswerk.  
 
U kunt uw kind nu opgeven. Aan de hand van de opgaven wordt bepaald waar we de informatieavond voor de 
ouders en de bijeenkomsten gaan plannen. 
Opgeven kan heel makkelijk door een mail te sturen naar pastoraal werker  
Anne-Marie van Straaten: anne-marievanstraaten@hotmail.com 
Vermeld in die mail het volgende: 
 
Voor- en achternaam communicant:  
Adres en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Naam parochiekerk waar u ingeschreven staat: 
Naam parochiekerk waar uw kind gedoopt is: 
School- en plaatsnaam: 
 
Na opgave ontvangt u begin 2026 verdere informatie over datums, tijden en plaatsen. En het wordt op prijs 
gesteld wanneer u meehelpt om deze Eerste Heilige Communie informatie verder te verspreiden in de parochie(s), 
Poolse gezinnen, bij de klasgenoten van de communicanten en/of familie. Ook al doen we ons best de informatie 
breed te verspreiden in parochieregio ‘de Waterkant’, het gebeurt nog wel eens dat er overheen gelezen wordt… 
 
Hartelijke groeten van pastoraal werker Anne-Marie van Straaten 

Overige activiteiten 



Zondag 14 december Byzantijns ensemble in Spierdijk  
De Byzantijnse zang is al een heel oude vorm van zingen  
die zelfs terug gaat naar de Joodse traditie. 
Gezangen van de christelijke kerken die de orthodoxe traditie volgen,  
voornamelijk in oost-Europa. 
Ook in West-Friesland zijn er koren die zich er op toeleggen. 
Zo ook het koor wat zondag 14 december de viering komt opluisteren in 
Spierdijk.  
Het gebeurd maar heel weinig dat dit koor ergens van zich laat horen. 
Des te verheugd waren we dat het koor op onze uitnodiging inging om, net als 
vorig jaar, te komen zingen in Spierdijk. 
Vorig jaar werden we aangenaam verrast door hun zang. 
Dus voor wie het toen heeft gemist is er zondag 14 december een unieke 
herkansing om dit Byzantijns ensamble te horen zingen. 
Het koor staat onder leiding van Sim Wijte, voorganger in de viering is pastor 
Dino Deltin. 
De viering begint om 10.00 uur. 

 
 
Het Sylvidakoor bestaat 40 jaar!   
Dat willen we graag samen met u vieren en wel op twee bijzondere momenten.  
 
Zondag 14 december 2025: Kerst Zing-In van 13.30 tot 17.00 uur zingen we met vijf 
andere koren onze mooiste kerstliederen. Een sfeervolle middag om samen in de 
kerststemming te komen.  
 
Zondag 18 januari 2026: Jubileumviering  
Om 10.00 uur zingen we tijdens een feestelijke viering, gevolgd door een gezellig samenzijn voor parochianen en 
belangstellenden.  
U bent van harte welkom op beide dagen in de Hiëronymuskerk te Wognum.  
 
Met vriendelijke groet, Het bestuur van het Sylvidakoor 
 
 
Samen uit de bijbel lezen  
De Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, daagt ons ook uit tot bezinning. Voor de vijfde keer houden we een 
aantal bijbelbijeenkomsten. Na het Marcus- en Johannes evangelie laten wij ons vier keer inspireren door het 
eerste verhaal van de bijbel, het boek Genesis. Dit boek begint met de scheppingsverhalen en eindigt met de 
aartsvaders. Het is een verhaal van vallen en opstaan. We kunnen er veel van herkennen in ons eigen leven. Met 
andere verhalen uit de Babylonische tijd behoren deze bijbel verhalen tot de oudste verhalen van de 
wereldliteratuur. De bijeenkomsten zijn op de vrijdagen 12 dec. en 19 dec. telkens van 13:30 tot 15:00 in het 
parochiecentrum van de St. Bonifatiuskerk. U kunt zich opgeven bij Jan Verbruggen 0226-351951 of 
jcj.verbruggen@quicknet.nl. 
 
 
 

Kind of Koning: een muzikaal kerstverhaal door Hoebe Muziekprojecten 
Zaterdag 13 december om 19:00 in Wognum  
 
Jozef en zijn hoogzwangere Maria zijn op zoek naar een slaapplek en komen terecht in een stal. Daar wordt hun 
kindje Jezus geboren en komen engelen en koningen aan hen vertellen dat dit kind de wereld zal redden en voor 
altijd koning zal zijn!  

mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl


De Spierdijkse componist Frank Hoebe is geïnspireerd geraakt om van dit Kerstverhaal een muzikaal verhaal te 
maken, met toegankelijke teksten van Tineke van Diepen. Het koor speelt mee in het verhaal en er zijn solisten die 
de rollen van Maria, Jozef en de Engel voor hun rekening nemen. Naast de koorstukken zijn er vertellers die het 
verhaal zingend vertellen. 
Zaterdag 13 december 2025 om 19.00 uur in de Hiëronymuskerk in Wogum. Onder begeleiding van een eigen 
orkest onder leiding van Frank Hoebe.  
Kaarten zijn verkrijgbaar via hoebereserveringen@gmail.com à € 15,00 en voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50. Aan 
de zaal € 17,50.  
 

 
 



Kerstzangdienst in Sijbekarspel  
 
Iedereen is welkom bij de oecumenische kerstzangdienst die op zondagavond 21 december wordt gehouden in de 
kerk van Sijbekarspel. Loop over het geelstenen pad, duw de oude deur open en stap de met kaarsen verlichte 
kerk binnen.  
Muziek en zang spelen een belangrijke rol in deze viering. Het thema is ‘Kind van 
vrede’. Margreth Koning zingt en speelt gitaar en natuurlijk zingen we met elkaar. 
Woorden worden gesproken door pastor Bert Glorie en Ina Broekhuizen, Jeroen 
Rijpkema bespeelt het orgel. 
De dienst begint om 19 uur. Na afloop is er voor iedereen chocolademelk of 
glühwein.   
 
Oecumenische kerstzangdienst, Kerk Sijbekarspel, Westerstraat 42  
Zondag 21 december, 19 uur 
   
Foto: In de kerk van Sijbekarspel is op 21 december een oecumenische 
kerstzangdienst. Foto Ina Broekhuizen 
 

Alpha cursus 
Vanaf 19 januari 2026 gaat er een Alpha-cursus van start in de kerk van Spierdijk! 

 

Elke bijeenkomst begint om 19 uur met koffie/thee en lekkers (meestal meegebracht door 

een van de deelnemers). Dan wordt er een filmpje vertoont over een onderwerp wat 

besproken wordt. En om ongeveer 21.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 

 

Mocht je denken: Wat is Alpha, dan het volgende: Alpha is een heel laagdrempelige manier 

om kennis te maken met het christelijk geloof. Iedereen kent wel momenten waarin vragen over de zin van het leven naar 

boven komen. Momenten waarop je jezelf vragen stelt als: ‘Waarom ben ik hier? Wat is de zin van mijn eigen leven?’ 

Vragen die op belangrijke of ingrijpende situaties in het leven gesteld kunnen worden zoals bij geboorte, sterven, 

verandering van baan, werkloosheid, ziekte enz. 

Alpha nodigt uit dergelijke vragen niet weg te stoppen, maar er, samen met anderen, over na te denken en aan de hand van 

de Bijbel te zoeken naar antwoorden. 

Iedereen komt met haar en zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. 

Alle vragen die je kunt hebben over geloven en de Bijbel mogen gesteld worden. 

En het belangrijkste: Je ontmoet nieuwe mensen. Je denkt samen na over inspirerende onderwerpen. Je horizon wordt 

verbreed. 

 

Vraag je je af: Wat zijn de onderwerpen? Op tien achtereenvolgende maandagavonden komen o.a. de volgende 

onderwerpen aan de orde: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? Hoe leidt God ons? Er 

is ook een bijeenkomst in de kerk van Obdam op zaterdag 7 maart 2026. En de laatste bijeenkomst proberen we samen een 

avondmaaltijd te houden. Al met al inspirerend en verrijkende bijeenkomsten!  

 

De Alpha cursus is géén Bijbelkring waar een onderwerp of Bijbelgedeelte bestudeerd wordt. 

Alpha is wél een verrijkende manier om te ontdekken waar het in het christelijk geloof om draait. 

Alpha is in principe gratis. Voor de zaterdag wordt tijdens de slotbijeenkomst een vrijblijvende vergoeding gevraagd. 

Voor vragen en opgeven voor Alpha kan via mailadres anne-marievanstraaten@hotmail.com. 

 

Wees welkom! 

Ook in Hoogwoud gaat een Alpha Curcus starten, gelijk met die in Spierdijk. Opgave hiervoor bij pastor Bert Glorie of pastor 

Josué Mejia. 

 
Groeten van pastor Anne-Marie van Straaten 



 



 



Film-avond  
 
Beste lezers, 
Wat bijzonder om zo vlak voor Kerst samen stil te mogen staan bij het 
hart van dit feest: de komst van Jezus, het Licht dat in onze wereld kwam. 
Graag nodig ik jullie van harte uit voor een bijzondere filmavond in de 
Sint Jans Geboorte Kerk in Hoogwoud, waar we samen zullen kijken naar 
Kerst met The Chosen: Holy Night. 
Deze indrukwekkende kerstspecial vertelt het verhaal van Maria en 
Josef– twee mensen met grote taak, door God werden gezien, geliefd en 
geroepen. Het is een prachtige voorbereiding op de kerstvieringen die 
voor de deur staan, en een moment van vrede, gelligheid en 
verbondenheid in een vaak drukke decembermaand. 
 

        Datum: Maandag 22 december 

         Aanvang film: 19:30 uur 

      Locatie: Sint Jans Geboorte Kerk, Herenweg 7, Hoogwoud 

           Let op: Er zijn beperkte zitplaatsen, dus meld je op tijd aan en u ontvangt een bevestiging van uw reservering. 

       Aanmelden vóór 20 december: kerkkapelaan.25@gmail.com 
 
We maken er een warme avond van, met hapjes en drankjes voor iedereen. De toegang is uiteraard gratis; wie dat 
wil mag een bijdrage achterlaten in de pot, maar voel je daartoe nooit verplicht. Dit is ons cadeau. 
 
Omdat dit ons tweede filmavondje is, hebben we een paar mooie verbeteringen doorgevoerd—zoals een nieuw 
scherm—zodat jullie nog meer kunnen genieten. 
 
Ik hoop van harte dat jullie erbij kunnen zijn. Laten we samen het kerstverhaal opnieuw binnenlaten, met open 
hart en in goed gezelschap. 
Van harte welkom, en alvast een gezegende voorbereiding op Kerst! 
 
Met hartelijke groet, Kapelaan Josué 



 
 

 
Parochies de Waterkant op social media! 
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de activiteiten in onze parochies? Via facebook, Instagram en 
ons WhatsApp-kanaal worden de nieuwsbrief, activiteiten, mededelingen en het laatste nieuws van de parochies in 
de regio de Waterkant verspreid.  
 
 Volg ons en blijf op de hoogte van Parochies de Waterkant!  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Kerkradio  
 
Vanuit de parochie O.L.V. van de Heilige Rozenkrans in De Goorn kunt u de vieringen meeluisteren via de volgende 
link:  

 
 

 
 
 
Livestream 

+ Emmaus parochie 
Vanuit de Emmaus parochie kunt u de vieringen in de Hiëronymuskerk te Wognum 
en in de St. Cunerakerk te Nibbixwoud (selectie) via livestream volgen via de 
volgende link:  

 
+ St. Victorparochie 
Vanuit de St. Victorkerk in Obdam kunt u de vieringen via livestream volgen via de volgende link:  
 

 
Nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief verschijnt elke week via de e-mail of whatsapp. Voor meer informatie, kopij of aanmelden voor 
de nieuwsbrief:  

 
 

  

Volg ons! 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/87  /3 

 

https://livestream.rkemmausparochie.nl    
 

http://www.sintvictorparochie.nl/livestream/  

 

regiodewaterkant@gmail.com 

https://n9.cl/whatsappdewaterkant      

 

https://n9.cl/facebookdewaterkant 
 

 

https://n9.cl/instagramdewaterkant 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/87%20%20/3
https://livestream.rkemmausparochie.nl/
http://www.sintvictorparochie.nl/livestream/
mailto:regiodewaterkant@gmail.com
https://n9.cl/whatsappdewaterkant
https://n9.cl/facebookdewaterkant
https://n9.cl/instagramdewaterkant


 
 
 
Parochies 

 Adres Telefoon e-mailadres              Website 

+ Emmaus-parochie 
Wognum-Nibbixwoud 

H. Hiëronymus: Kerkweg 1a, 1687PJ 
Wognum 
St. Cunera: Dorpstraat 55, 1688CB 
Nibbixwoud 

06-14805415 
 
0229-571736 

secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl 
 
secretariaat-
nibbixwoud@rkemmausparochie.nl  

 
 
www.rkemmausparochie.nl 

+ O.L.V. H. Rozenkrans 

De Goorn 
De Goorn 67, 1648 JS 
 De Goorn 

 
0229-541217 

 
parochiedegoorn@hetnet.nl 

 
www.parochiedegoorn.nl 

+ St. Victor 
Obdam 

Dorpsstraat 149, 1713 HE,  
Obdam 

 
0226-451203 

 
info@sintvictorparochie.nl  

 
www.sintvictorparochie.nl 

+ St. Jans Geboorte 
Hoogwoud-Opmeer 

Herenweg 7, 1718 AB  
Hoogwoud 

 
0226-351272 

 
parochie@stjansgeboorte.nl  

 
www.stjansgeboorte.nl 

+ H. Bavo 
Ursem 

Noorddijkerweg 1, 1645 VB  
Ursem 

072-5021274 
062-7537113 

 
 heiligebavoparochie@hetnet.nl  

 
www.bavoparochie.nl 

+ St. Georgius 
Spierdijk 

Dokter Bloemstraat 1 1641 LK  
Spierdijk 

 
0229 561230 

 
kerkspierdijk@gmail.com  

 
www.dekerkspierdijk.nl 

+ St. Lambertus 
De Weere 

Driestedenweg 1, 1663 BD  
De Weere 

 
0229-581313 

 
h.lambertus@quicknet.nl  

 
www.kerkdeweere.nl 

+ St. Bonifatius 
Spanbroek 

Spanbroekerweg 186, 1715 GV 
Spanbroek 

 
0226-351239 

 
secretariaat@sintbonifatiusparochie.nl  

 
www.sintbonifatiusparochie.nl 

+ O.L.V van Lourdes 
Zuidermeer 

Kerkweg 1a, 1687PJ  
Wognum 

 
06-14805415 

 
secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl  

 
www.rkemmausparochie.nl 

 
 
Pastoresteam 
 

Pastoor Álvaro A. Rodríguez 
Luque 
Priester, pastoor-moderator 

pastoor@parochiesdewaterkant.nl  

Pastoor Bert Glorie 
Priester, pastoor in solidum 

pastorbert@sintvictorparochie.nl  

Pastor Anne-Marie van Straaten 
Pastoraal-werkster 

anne-
marievanstraaten@hotmail.com  

Kapelaan Josué Mejía Sánchez 
Priester, parochie-vicaris 

josueenmanuel.holanda@gmail.com  

Kapelaan Dino Deltin 
Priester 

dino.deltin@gmail.com  

 
Kerkbestuur 
 

Pastoor Álvaro A. Rodríguez 
Luque 
Voorzitter, pastoor-moderator 

pastoor@parochiesdewaterkant.nl  

Dhr. Peter Bakker 
Vicevoorzitter 

 

Dhr. Cees Backer 
Penningmeester 

penningmeester@parochiesdewate
rkant.nl  

Pastoor Bert Glorie 
Bestuurslid 

 

Dhr. Ruud ter Schure 
Secretaris 

waterkantkerk@gmail.com 
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